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Het nieuwe seizoen 2025 - 2026 

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het 
Samen. Het programma wordt u aangeboden door 
samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen 
toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.  
Een prachtig aanbod van 82 diverse activiteiten. U kunt 
zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en 
geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het 
volledige overzicht op de volgende pagina’s. Op de 
website is uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag 

vóór 8 september digitaal aanmelden. 

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.  
 
Op 25 augustus 2025 om 11:00 uur in het 
Openluchttheater door René Verhulst en  ds. Marcel 
Wielhouwer  

Oecumenische 
Heideweekviering 
Geniet van deze viering en 
laat u inspireren. Een 
verbindende ervaring voor Edese gemeenschappen, 
zowel binnen als buiten de kerk. We zien uit naar uw 
komst! 
 

Vanaf 1 september 2025 om 19:00 uur in de Lutherse 

kerk door Jan Veenendaal  Wekelijkse Vesper 
Elke woensdagavond om 19.00 uur is er een Vesper in 
benedictijnse stijl. U bent van harte uitgenodigd om mee 
te bidden, zingen en te luisteren. 
 

Vanaf 2 september 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door Myra van der Jagt  

Instuderen The Armed Man van Karl Jenkins 

Het Bespreek het Samen projectkoor en -orkest studeert 
het indrukwekkende werk van The Armed Man: A Mass 
for Peace van Karl Jenkins. We hebben voor dit stuk 
gekozen vanwege 'Ede 80 jaar bevrijd'. 
 

Op 11 september 2025 om 14:00 uur door ir. Koelewijn 

Rondleiding Eusebiuskerk Arnhem   
Ontdek de kerkzaal en de historische kelders. We kijken 
uit naar je komst en verwelkomen je graag daar! 
 

Op 12 september 2025 om 20:15 uur in Cultura Ede door 

Melvin Vlot Try-out KLEM 
KLEM is een rauwe, 
indringende solo over de 
belevingswereld van een 
jongen die religieus opgroeit. 
Langs dagboeken en 
jeugdherinneringen neemt 

Melvin je mee in de voortdurende spanning tussen 
toewijding en twijfel. Een intieme en autobiografische 
voorstelling. 
 

Op 18 september 2025 om 13:30 uur in De Open Hof 

door Margreet Finaert  Profetisch schilderen 
Heb jij verlangen om 'Gods stem' op een creatieve 
manier te leren verstaan en door te geven? 
Dan is deze workshop Profetisch Schilderen echt iets 
voor jou! 
 

Op 21 september 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk  

Concert The Armed Man van Karl Jenkins 
Dit jaar brengen het Bespreek 
het Samen projectkoor en -
orkest een indrukwekkende 
uitvoering van The Armed 
Man: A Mass for Peace van 
Karl Jenkins. We hebben 
voor dit stuk gekozen 
vanwege 'Ede 80 jaar bevrijd'. 
 

Op 26 & 27 september 2025 en 3 en 4 oktober 2025 om 

20:00 uur  Poëzie in dialoog 
In Poëzie in Dialoog brengen vijf mensen hun 
levensovertuiging tot leven met poëzie en theater. 
Verwacht geen debat, maar een avond vol persoonlijke 
verhalen, inspirerende woorden en verrassende 
verbinding. Kom luisteren, kijken en meebewegen. 
 

Op 1 oktober 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

Jan Offinga  Frank en vrij geloven 
Terugkijkend op bijna veertig jaar predikantschap, 
verkent Jan Offringa in het boek ‘Frank en vrij 
geloven’ (2024) de belangrijke thema’s voor nu en de 
toekomst. 
 

Op 2, 16, 30 oktober en 3 november 2025 om 19:30 uur 
in het Luthers gemeentecentrum door Lutherse 

theologen  Leren van Luther 
Vier avonden over Luther en de 
bijbel: Wat ontdekken wij 
wanneer we in Luthers spoor 
gaan luisteren naar de stem die 
uit de Bijbel spreekt? Waarom 
spreekt de Schrift juist tot ons leven in tijden van 
aanvechting en moeite (zoals ook bij Luther)? 
 

Op 2 oktober 2025 om 19:30 uur in De Open Hof door 

ds. Agnès Gilles  Hoe houd je je hart zacht 
In haar boek ‘Hoe houd je je hart zacht’ probeert 
Natascha van Wezel woorden te geven aan wat zij als 
waardevol ervaart aan haar joodse wortels, maar 
tegelijkertijd ook aan haar afschuw van het geweld dat 
Israël ten aan zien van Gaza gebruikt. 
 

Op 4 oktober 2025 om 10:00 uur in Amsterdam door     
ds. Agnès Gilles & Mariëlle Tempelman   

Bezoek Nationaal Holocaustmuseum 
‘We weten dat het gebeurd is, dus we kunnen niet 
zeggen dat het niet meer zal gebeuren’. Een bezoek aan 
het Holocaustmuseum 
maakt je ervan bewust hoe 
dit gevaar ook in onze tijd op 
de loer ligt. Als wij niet 
weigeren het eerste stapje 
te zetten… wordt het van 
kwaad tot erger. 
 
 

Op 5 oktober 2025 om 14:00 uur in Cultura Ede door Ina 

ter Avest  Fascinerende films: The pianist (4k) 
The Pianist vertelt het waargebeurde verhaal van de 
getalenteerde jonge pianist Wladyslaw Szpilman. In de 
Tweede Wereldoorlog vecht hij op heroïsche wijze voor 
zijn overleving in het bezette Polen. Een aangrijpend en 
krachtig epos over hoop, veerkracht en menselijkheid. 



Op 7 oktober 2025 om 19:30 uur in de Antoniuskerk door 

Hennie van de Vendel  Opruimen, 
zelf de regie houden of laat je 
het achter voor de kinderen? 
Wat wil je bewaren en doorgeven 
aan je kinderen of, als die er niet 
zijn, wat vind jij belangrijk om door te 
geven aan je erfgenamen? 
Waarom is opruimen toch zo lastig, 
kunnen we vaak moeilijk afscheid 
nemen van spullen? 
 

Op 8 oktober 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Sam Janse  Weerbaar leven 
Wie voluit JA zegt tegen het leven, zal ook regelmatig 
NEE moeten zeggen - tegen alles wat het leven bedreigt, 
aantast of uitholt. In onze samenleving is dat geen kleine 
opgave. Maar precies daarom is het tijd voor een manier 
van leven die wérkt: weerbaar, bewust en verbonden. 
 

Op 9 oktober 2025 om 19:00 uur in de Oranjestraatkerk, 
Lunteren door ds. Caroline Oosterveen en Aad van 

Tilburg  De Bergrede van Jezus als kompas? 
Als wereldbevolking leven wij in een verwarrende tijd.  
Ook het verbondsvolk van God en de christelijke kerk 
hebben in de loop der eeuwen grote moeite gehad om 
koers te houden. Wij lezen De Bergrede (Mat. 5-7) en 
bespreken wat deze richtingwijzer ons zeggen. 

 
 

Op 13 oktober 2025 om 20:00 uur in De Open Hof door 

Martijn Boerkamp  'De Weg' naar het Taoïsme 
Als niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. 
Een avond over de geschiedenis en een aantal basis 
begrippen van de oude Chinese Taoïstische "filosofie". 
Een even mysterieuze als poëtische filosofie, die zich 
moeilijk laat vangen, maar je vervolgens ook weer 
moeilijk loslaat. 
 

Op 14 oktober 2025 om 20:00 uur in De Open Hof door 
Matty van Leijenhorst   

Lezing en workshop geloof en milieu 
In deze workshop geeft Matty van Leijenhorst een 
inleiding over 'zorgen voor de aarde en alles wat er 
woont' vanuit de Bijbel. En we gaan aan de slag met de 
vraag waar jij het verschil kunt maken. 
 

Op 15 oktober 2025 om 19:30 uur in de Antoniuskerk 

door Anneke Otten  Meditatief boetseren 
Laat je handen in stilte contact maken met het natuurlijke 
materiaal van de klei. We geven onze lichaamswarmte 
aan deze klei en de klei toont ons een innerlijk beeld in 
de vorm van een driedimensionaal werkstuk. 
 

Op 16 oktober 2025 om 14:30 uur in De Open Hof door 

Wim Drost  'Jouw levensverhaal schrijven'  
Wilt u uw levens levensverhaal opschrijven, maar u weet 
niet goed hoe? Of bent u ooit begonnen, maar 
vastgelopen. Doe dan mee met deze workshop. 
 

Op 16 oktober 2025 om 19:30 uur in De Open Hof door 

Janine Donselaar  Vertrouwen 
Het vertrouwen in jezelf en de wereld en dat het 
uiteindelijk goed komt. Basisvertrouwen, waarvoor 
volgens de hechtingstheorie binnen psychologie, de 
basis gelegd wordt in je vroege jeugd.  
 

Start op 20 oktober 2025 om 19:30 uur in De Open Hof 

door dr. Ina ter Avest  leesgroep tijdschrift Speling 
Wil jij verdieping en gesprek over inspirerende artikelen 
over spiritualiteit, mystiek en filosofie? Sluit aan bij onze 
nieuwe leesgroep en deel 4x je inzichten in een warme, 
open sfeer. 
 

Op 26 oktober 2025 om 14:00 uur door Truus van 
Otterloo en Jetty van den Berg  

Stiltewandeling 
Tijdens de stille wandeling richten 
we onze aandacht op de natuur en 
onszelf. Op bepaalde momenten 
staan we stil voor een tekst of 
meditatie. Deze stilte biedt ruimte 
voor innerlijke rust en kan een 
verrijkende ervaring zijn. 
 

Op 29 oktober 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Klaas Bom  Blaise Pascal over het mysterie 
‘mens’ 
“Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent” (fr. 
423) is wellicht de bekendste regel uit het werk van de 
zeventiende-eeuwse geleerde Blaise Pascal (1623 – 
1662), een universeel geleerde met een grote diepgang. 
 

Op 30 oktober 2025 om 15:00 uur door dr. Jacob 

Slavenburg  De verloren godin 
Beleef een inspirerende avond met cultuurhistoricus 
Jacob Slavenburg over de terugkeer van het vrouwelijke 
symbool. Ontdek oude godinnen, vergeten verhalen en 
de zoektocht naar balans.  
 

Vanaf 1 november 2025 om 09:30 uur in de Antoniuskerk 
door Rita de Ruijter   

Ikonen schilderen/ construeren 
In 5 zaterdagochtenden creëer je een kunstwerk. 
Je maakt het ikoon in reliëf op schildersdoek volgens de 
Schoonhoven techniek. 
 

Op 5 november 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door dr. Peter Blokhuis  Joods denken volgens 
Abraham Joshua Heschel 
Ontdek het werk van Abraham Joshua Heschel, die – in 
tegenstelling tot Buber, Levinas en Arendt – expliciet 
denkt vanuit de joodse traditie. Zijn filosofie van het 
jodendom biedt een unieke blik op geloof, ethiek en 
menselijke verbondenheid. 
 

Op 6 november 2025 om 20:00 uur in  De Open Hof door 

ds. Tabitha van Krimpen  Bottom-up kerk: Wat 
betekent het om in deze 
tijd kerk te zijn? 
Naar aanleiding van haar 
inspirerende boek: ‘Bottom-
up-kerk’, over wat twintigers 
belangrijk vinden in de kerk 
en hoe een kerk waarin 
iedereen meedoet er in de toekomst uit kan zien met 
concrete toepassing voor Ede. 



Op 7 november 2025 om 20:00 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaus door Roek Lips   

Wie kies je om te zijn? 
Roek Lips sprak met meer dan 200 inspirerende mensen 
over belangrijke levensvragen in een wereld vol crisis en 
verwarring. Hun verhalen bieden reflectie, richting en 
inzicht in wat werkelijk van waarde is. Een zoektocht 
naar houvast en betekenis. 

 
Op 8 november 2025 om 09:00 uur ergens in Ede  

Present Klusproject 
Al zolang een ander praktisch willen helpen? Dan is dit 
nu jouw kans! Geef je op om samen met meerdere 
deelnemers je een ochtend in te zetten voor de ander die 
niet in staat is dit zelf te doen. 
 

Op 8 november 2025 om 13:30 uur Orgelmiddag - 
Ontdek de Klankrijke Schatten van 3 kerken 
Een unieke kans voor liefhebbers en nieuwsgierigen! 
Tijdens dit orgelrondje krijg je op elke locatie eerst een 
korte, inspirerende introductie van de organist over het 
specifieke orgel: de geschiedenis, de klank en de 
techniek. Daarna krijg je – hoe uniek is dat! – zelf de kans 
om het orgel te bespelen. Of je nu beginner bent of 
ervaren speler: dit is dé gelegenheid om het klavier 
onder je vingers te voelen. 
 
Op 10 november 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk  

door ds. Marcel Wielhouwer  In gesprek over het 
zelfgekozen levenseinde 
Wat als het leven te zwaar wordt? Tijdens deze avond 
gaan we in alle 
openheid in gesprek 
over keuzes rond het 
levenseinde. We 
luisteren naar elkaar, 
delen ervaringen en 
denken samen na – 
zonder oordeel, met 
aandacht. 

 
Op 12 november 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door G. H. Westra  De verrechtsing van ‘de’ kerk 
Het blijft een intrigerend fenomeen: hoe delen van het 
witte christendom onbedaarlijk ontvankelijk zijn voor 
rechtse, conservatieve en imperiale narratieven – en hoe 
kerkelijke instanties zich daarmee ongemakkelijk 
verhouden. 

 
Op 13 november 2025 om 19:30 uur in De Open Hof 

door ds. Agnès Gilles  Zarathustra spreekt 
Wie ben je, wat ben je, en waarom ben je hier? 
Vragen die de profeet Zarathustra al stelde, lang 
geleden. Kader Abdolah wekt zijn stem tot leven in een 
meeslepend boek. Laat je inspireren door eeuwenoude 
verhalen over goden en mensen. 

 
Vanaf 18 november 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door Myra vd Jagt   

instuderen Bach cantate BWV 140 
Doe mee met ons Zangproject. We 
studeren dit jaar weer een cantate in. 
Deze cantate wordt in een vesper dienst 
ten gehore gebracht. Drie repetities en 30 
november uitvoering. 

 

Op 19 november 2025 om 19:30 uur in De Open Hof 

door ds. Tanja Viveen  Jij zorgde voor mij 
In deze voorstelling gaat het om het moment waarop de 
rollen zijn omgedraaid.  Verhalen die laten zien hoe 
complex het leven kan zijn, hoe bepaalde 
gebeurtenissen een levensverhaal tekenen en hoe 
pijnlijk en hoe mooi het leven is. 
 
Op 19 november 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door dr. Johan Snel  De internationale Kuyper 
Waarom reisde Kuyper de halve wereld af?  
Hij deed dit uitbundiger dan al zijn collega's en 
tijdgenoten. Die reizen deden wat met hem: hij las overal 
de krant, liet zich goed documenteren en kwam telkens 
met de nieuwste ideeën thuis. 
 
Op 20 november 2025 om 19:30 uur in het Kerkelijk 

Centrum Emmaüs door Ben Piepers  Paul Klee en de 
kunst van het zien 
Ben Piepers neemt ons mee op een 
boeiende ontdekkingsreis door het 
werk van Paul Klee, beroemd om zijn 
figuratieve en kleurrijke creaties. 
Tijdens deze avond verkennen we 
Klee’s kunstwerken, die zijn 
geïnspireerd door de natuur, 
landschappen, architectuur, muziek en theater. 

 
Op 20 november 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
Ward Huetink (filosoof) en Lia Hol (bedrijfskundige en 

religiewetenschappen)  Zin in de Samenleving 
In het boek Zin in de Samenleving maken de Ward en 
Lia zichtbaar hoe op dit moment nieuwe plekken van 
ontmoeting, betekenis en perspectief ontstaan. De 
schrijvers praten daar graag met u over door. Voor 
iedereen die zoekt naar hoopvolle verandering. 

 
Op 26 november 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door Prof. dr. Govert Buijs  Capitalism Reconnected 
In "Capitalism Reconnected" pleiten Jan Peter 
Balkenende en Govert Buijs voor een eerlijke en 
duurzame economie in Europa. Ze roepen op tot 
herbezinning op wat echt telt: samenwerking, welzijn en 
respect voor mens en natuur - weg van korte termijn 
winst en ongelijkheid. 

 
Op 27 november 2025 om 19:30 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs door René Verhulst   

Integer bestuur versus activisme 
Burgemeester Verhulst gaat in op het 
dilemma tussen integer bestuur en 
maatschappelijk activisme. Waar ligt 
de scheidslijn tussen vrijheid van 
meningsuiting en recht op 
demonstratie? Welke afwegingen 
moet je als burgemeester maken en 
waar sta je voor? 

 
Vanaf 27 november 2025 om 19:30 uur in het Luthers 

gemeentecentrum door Irma Visser  Godly Play - 5 
avonden 'Geloven met hart en ziel' 
Bijbelverhalen komen tot leven met Godly Play: creatief, 
speels en verdiepend. Ontdek God in verhalen, spel, 
stilte en verwondering. Niet alleen luisteren, maar 
ervaren. Zoek, vind, en laat je raken. 
Tip: draag gemakkelijke kleding voor volop beleving! 



Op 29 november 2025 om 10:00 uur in de Lutherse kerk, 

door Anke van Manen  Lezing over ikonen 
Wat vertellen ikonen ons, en waarom raken ze zoveel 
mensen? In deze lezing nemen twee ikoonschilders je 
mee naar Anafora, een bijzonder klooster in de 
Egyptische woestijn. Een avond vol beelden, verhalen 
en betekenis – over geloof, kunst en de kracht van 
toewijding. 

 
Op 30 november 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede - 
door Gert Kamphuis   

Fascinerende films: No Other Land 
No Other Land volgt de jonge Palestijn Basel Adra, die 
verzet biedt tegen de verdrijving van zijn gemeenschap 
in Masafer Yatta. Hij documenteert de verwoesting door 
Israëlische soldaten en sluit een onverwachte 
vriendschap met de Israëlische journalist 

 
Op 30 november 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 

door Myra van der Jagt  Vesper Bach cantate 
Het projectkoor en orkest heeft weer een prachtige 
cantate ingestudeerd en zal deze tijdens de vesper ten 
gehoren brengen. Van harte welkom. 

 
Op 2 december 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 

door Henk Krikke  Over poëzie en religie 
Religie als poëzie: volgens dichter Les Murray zijn 
religies krachtige gedichten die het mysterie van bestaan 
vangen. Ze verbinden ratio en ziel, gevoel en instinct, in 
een geheel van symbolen en rituelen – het enige 
volledige denken: poëzie. 

 
Op 11 december 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk: 

door Nellie Markus   ‘Interactief Kunst Kijken’  
Wat doet kunst met je, puur door te kijken? In deze 
workshop ontdekken we dat zelf. Met inspirerende 
fragmenten, Mexicaanse jongerenkunst en beelden uit 
Kunst als therapie ervaren we hoe kunst raakt. En dat 
zonder kennis van de schilder of van schildertechnieken. 

 
Op 14 december 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede  
door Gert Kamphuis  

Fascinerende films: Mr. K. 
Nadat hij een nacht heeft 
doorgebracht in een afgelegen hotel, 
komt Mr. K in een claustrofobische 
nachtmerrie terecht wanneer hij 
ontdekt dat hij het gebouw niet kan 
verlaten. 

 
Op 20 december 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door Bespreek het Samen kamerkoor olv Myra vd Jagt 

Festival of Lessons and Carols 
Festival of Lessons and Carols is een dienst die 
traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het BHS kamerkoor 
o.l.v. Myra van der Jagt zingt carols, ook samen met ons.  
Kom luisteren, zingen en verwonder je. Iedereen is van 
harte welkom! 

 
Vanaf 6 januari 2026 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 

Myra van der Jagt  instuderen Passieconcert: 
requiem van Rutter 
Ook dit jaar hebben we weer een Passieproject. We 
voeren dit jaar o.a. het Requiem van John Rutter uit. 

Op 14 januari 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Erica Meijers  Omgaan met racisme en 
slavernijverleden in de praktijk 
In onze samenleving is er de laatste jaren veel aandacht 
voor racisme en het Nederlands koloniale en 
slavernijverleden, ook in de kerken. Op deze avond 
richten we ons op de vraag hoe je het gesprek over 
racisme en slavernij kan voeren in de lokale praktijk. 

 
Op 15 januari 2026 om 18:30 uur in De Open Hof door 

Wim Drost  'Jouw levensverhaal schrijven' 
Wilt u uw levensverhaal 
opschrijven, maar u weet 
niet goed weten hoe? Of 
bent u ooit begonnen maar 
vast-gelopen. Doe dan 
mee met deze workshop. 

 
Op 15 januari 2026 om 19:30 uur in de Antoniuskerk 

door Abe de Verhalenverteller  Vertelling over witte 
wieven en hunebedden 
Abe komt ons vertellen over de witte wieven, over hun 
oudste en belangrijkste verhalen en hun betekenis.  
Het tweede deel van de vertelling zal gaan over de 
hunebedden. 
 
Op 21 januari 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Rainer Wahl  Johannes als leraar en verteller 
(2) Geloven: drie manieren van ‘zien’ 
In plaats van het geheel van het indrukwekkende 
bouwwerk te overzien, worden we uitgenodigd om in te 
zoomen op de details. Aan de hand van het 
opstandingsverhaal (Johannes 20, 1-10) ontdekken we 
hoe Johannes verschillende manieren van ‘zien’ gebruikt 

 
Op 22 januari 2026 om 19:30 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs door Arnold van Vliet  

Klimaatverandering in de gemeente Ede 
Bioloog en klimaatonderzoeker van 
Wageningen University, Arnold van 
Vliet, laat op een interactieve manier 
zien hoe het klimaat in Ede en omgeving 
is veranderd, nog gaat veranderen, wat 
de gevolgen zijn en hoe we ons er op 

aan kunnen passen. 

 
Op 23 januari 2026 om 19:30 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs door Kirsten Benschop  

Theatervoorstelling: Wie stenen losbreekt 
Beleef de innerlijke reis van hoofdpersoon Romy tijdens 
haar verblijf in een Benedictinessenklooster. Bijzondere 
inzichten worden afgewisseld met inspirerende teksten. 
Deze bieden een hoopvol perspectief. 'Wie stenen 
losbreekt' laat zien wat stilte met je doen kan. 

 
Op 27 januari 2026 om 19:30 uur in De Open Hof door 

Hanna Rijken  Kerkmuziek en kerkgeschiedenis 
Hanna Rijken, theoloog en musicus promoveerde op de 
Charol Evensong in Nederland. Hanna werkt als 
Universitair docent aan de PThU in Amsterdam en 
doceert aan het Rotterdams Conservatorium. Hanna 
geeft een lezing op het gebied van kerkmuziek en 
kerkgeschiedenis. 

 



Op 28 januari 2026 om 20:00 uur in de de Rank - Nieuwe 
Kerk door ds. Peter Verbaan   

De magie van het geloof 
Magie – gaat dit over toveren? Zeker 
niet! Maar onder deze titel publiceerde 
dr. Kees van Ekris – voormalig 
theoloog des vaderlands en inmiddels 
scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland – een 'journal spirituele'.  

 
Op 30 januari 2026 om 19:30 uur in de 

Beatrixkerk door Jelle van der Schuit  De dierenriem 
als kosmische achtergrond van de twaalf 
majeur toonsoorten 
Is het mogelijk om de twaalf 
toonsoorten in verband te 
brengen met het jaarverloop? 
Jelle van der Schuit pleit 
daarvoor en zal dat op deze 
avond illustreren met een 
verhaal en concert. 

 
 
Op 1 februari 2026 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink  

Meditatie op muziek 
Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door 
pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke 
rust om zo de muziek op ons in te laten werken. 

 
Op 2 & 9 februari 2026 om 19:30 uur in De Open Hof 

door Martijn Boerkamp  Socratisch gesprek 
Socrates, de oud-Griekse filosoof, 
voerde bijzondere, intense 
gesprekken met zijn collega's en 
studenten. Tijdens deze workshop 
oefent u de beroemde 
gesprekstechniek van Socrates en 
spreekt u in een kleine groep over 
het thema Vrijheid. 

 
Op 4 februari 2026 om 20:00 uur in de Zijzaal van de 
Lutherse kerk door dr. Peter Henk Steenhuis   

Betekenis geven aan ons leven 
Er is een tijd geweest waarin de kerk, het geloof, zin- en 
betekenisgeving als het ware aanreikte. Dat is voorbij. 
Vandaag de dag is het de kunst om zelf betekenis te 
geven aan ons leven. 

 
Op 5 februari 2026 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Thijs Oosterhuis   

Morele vragen rond de inzet van militait geweld 
Hoe verhoudt "Gij zult niet doden" zich tot werken in de 
krijgsmacht? Geestelijk verzorger Thijs Oosterhuis 
vertelt hierover. 

 
Op 8 februari 2026 om 14:00 uur in de Antoniuskerk  
door Ditsy van Beek   

Workshop klankinspiratie en 
klankconcert 
Tijdens de workshop laat Ditsy 
zien hoe je een mooi geluid uit een 
klankschaal kan halen, maar kun 
je ook ervaren wat een klank met 
je doet. 

Op 11 februari 2026 om 19:30 uur in De Open Hof door 
Dave Tjan, Emmy Maats en ds. Marcel Wielhouwer  

Thema avond: De laatste Levensfase 
We bereiden grote momenten in het leven zorgvuldig 
voor – waarom dan niet het einde ervan? Door nu al te 
praten over wat we belangrijk vinden, creëren we later 
rust voor onszelf en onze omgeving. Goed afscheid 
nemen begint met op tijd het gesprek aan durven gaan. 

 
Op 11 februari 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

ds. Jaap Marinus  Wat is vrijheid? 
Met deze vraag worstelt 
predikant Jaap Marinus (1983) 
eigenlijk al zijn hele leven. Hij 
groeide op in een evangelisch 
nest. De Bijbel werd er met de 
paplepel ingegoten. 
 
Op 18 februari 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

Gerben H. Westra  De 40-tijd: lezen, leren en leven 
Op Aswoensdag staan we stil bij de zondagen van de 
Veertigdagentijd, meer precies bij het ensemble van 
lezingen en liederen (de Psalmen met name), aan de 
hand van het ‘klassieke’ leesrooster, zoals het ons is 
overgeleverd in het Missale Romanum (1570). 
 
Op 23 februari 2026 om 20:00 uur in De Open Hof door 

drs. John Biermans  Is Johannes de schrijver van 
het Evangelie Johannes? 
Eén naam, maar misschien wel  verschillende schrijvers. 
In deze lezing onderzoeken we de Johannes-figuren 
achter het evangelie, de brieven en Openbaring. Met 
hulp van recente wetenschappelijke inzichten ontrafelen 
we een boeiend en soms conflictueus verhaal. 
 
Op 27 februari 2026 om 20:00 uur in De Open Hof door 

ds. Tabitha van Krimpen  De Barbiefilm: knalroze, 
grappig en een diepgaande zoektocht naar wat 
het betekent om mens te zijn 
De knalroze poppenfilm ‘Barbie (2023)’ 
was de meest populaire film van 2023, 
maar is verre van oppervlakkig. 
Hollywood weet met de film elementen 
van het christelijke verhaal in een 
aansprekende en eigentijdse vorm te 
verbeelden. De kerk kan wel een dosis 
Barbie gebruiken. 

 
Op 4 & 11 maart 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 
door Em. prof. dr. Rinse Reeling Brouwer   

Het Mattheüs-evangelie door F.H. Breukelman 
opnieuw bezien 
Twee avonden rond het werk van theoloog Frans 
Breukelman (1916–1993), die zijn leven wijdde aan het 
verstaan van het evangelie naar Mattheüs. Zijn scherpe 
inzichten blijken verrassend actueel. 

 
Op 5 maart 2026 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 
Gert van de Kaa (organist) en Jan van 't Hof 

(kunstkenner)  Kijken en luisteren naar 
beeldende kunst in de Paastijd 
Pasen en de Veertig dagentijd ervoor 
hebben eeuwen lang componisten en 
kunstenaars geïnspireerd. Indringende 
klanken en tot nadenken stemmende 
kunstwerken zijn eeuw in, eeuw uit gemaakt.  



Op 9 maart 2026 om 19:45 uur in de Antoniuskerk door 

Oda Damen  Dansend op weg naar Pasen  
De veertig dagen tijd nodigt uit tot bezinning. 
Dansend op weg naar Pasen kan een andere vorm van 
bezinning zijn, een mogelijkheid om, meditatief dansend, 
in contact te komen met wat in ons innerlijk leeft.  
 

Op 12 maart 2026 om 13:30 uur in De Open Hof door 
Margreet Finaert   
Profetisch schilderen 
Heb jij verlangen om 'Gods stem' op 
een creatieve manier te leren 
verstaan en door te geven? 
Dan is deze workshop Profetisch 
Schilderen echt iets voor jou! 
 

Op 12 maart 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

Pim de Kwaadsteniet  Zen als levenskunst 
Ervaar Zen als levenskunst met verhalen, meditatie en 
een theeceremonie. Pim de Kwaadsteniet leest voor uit 
zijn boek 'Zen met Zaza' en laat je kennismaken met de 
kracht van eenvoud, humor en rust. 
 

Op 18 maart 2026 om 20:00 uur in de Rank - Nieuwe 

Kerk door Gerda van de Haar  Literair bijbellezen: 
Johannes 11, de ‘opwekking van Lazarus’ 
Bijbelverhalen zijn vaak prachtig verteld. Wat zegt dat 
voor het beleven ervan?  
Deze leerhuisavond ‘Literair bijbellezen’ buigen we ons 
over de vertelkunst in Johannes 11, de ‘opwekking van 
Lazarus’ .  
 

Op 19 maart 2026 om 20:00 uur in de Oranjestraatkerk, 
Lunteren door ds. Caroline Oosterveen  

Boekbespreking 'Het geschenk' van Edith Eger 
We gaan ons verdiepen in de 
levenslessen van de schrijfster Edith 
Eger. Zij beschrijft hoe je geen 
gevangene hoeft te worden van je 
sombere gedachten na iets 
verschrikkelijks te hebben meegemaakt 
en hoe je uit je slachtofferschap kunt 
stappen. Daar hebben we allemaal iets 
aan. 

 

Op 21 maart 2026 om 15:15 uur   

zaterdagmiddag concert Domkerk in Utrecht 
Om de beurt verzorgen de Domorganist, de Domcantorij, 
de Cantores Martini, met kleine en grote instrumentale 
ensembles deze concerten. Dit is een nieuwe activiteit in 
het Bespreek Het Samen aanbod. 
 

Op 25 maart 2026 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Rainer Wahl  Kruiswegmeditatie op muziek - 
Via crucis van Franz Liszt (1811 – 1886) 
De 14 kruiswegstaties vertolkt Liszt (1878) op een 
bijzonder intense én muzikale wijze. Hij bevindt zich in 
Rome en worstelt 
met een diepe 
depressie.  
Hij probeert haar te 
bestrijden gevoed 
door zijn geloofskant 
als gewijde leek in de 
omgeving van de 
Franciscaner orde. 
 

Op 28 maart 2026 om 08:00 uur in Het Paradijs, 
Sysseltse bos met Patricia Wagenmakers   

Het Paradijs 
Een natuurwandeling waarin 
we luisteren naar de stem van 
bossen, beken en alles wat 
daartussen leeft, van dicht bij 
de aarde tot hoog in de lucht. 
 

Op 29 maart 2026 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 

Myra van der Jagt  Passieconcert 
Ook dit jaar hebben we weer een Passieproject. We 
voeren dit jaar o.a. het Requiem van John Rutter uit. 
 

Op 11 april 2026 om 10:00 uur door Mariëlle 
Tempelman, Wouter Helmich & Dingeman de Jong  

Bezoek aan Klooster Nieuw Sion in Diepenveen 
Ervaar de rust van Nieuw 
Sion – een dag vol inspiratie 
en ontmoeting. Zin in een 
moment van stilte, bezinning 
en verbinding? Kom dan 
naar het prachtige klooster 
Nieuw Sion, waar de 
eeuwenoude kloostertraditie hand in hand gaat met 
gastvrijheid en eenvoud. 
 

Op 19 april 2026 om 19:00 uur door Truus van Otterloo 

en Jetty van den Berg  Stilte wandeling 
Tijdens de stille wandeling richten we onze aandacht op 
de natuur en onszelf. Op bepaalde momenten staan we 
stil voor een tekst of meditatie. Deze stilte biedt ruimte 
voor innerlijke rust en kan een verrijkende ervaring zijn. 
 

Op 24 april 2026 om 21:00 uur in De Open Hof door  
ds. Marcel Wielhouwer en ds. Agnès Gilles  

Zingevingscafé 
Veel mensen worstelen van tijd tot tijd met 
zingevingsvragen zoals: "Wat is de zin van mijn leven?" 
Zulke vragen komen vaak op bij confrontaties met de 
dood of tijdens momenten van reflectie. Voor iedereen 
die hierover in gesprek wil gaan. 
 

Op 30 april 2026 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Daniël van den Bos   

De Kampdokter 
Boekbespreking over zijn boek “De 
Kampdokter”. Arts Isaac Cohensius 
noteerde na de oorlog zijn 
herinneringen aan de concentratie 
kampen, waar hij jarenlang patiënten 
probeerde te helpen. 

Zoek leuke activiteiten uit en geef je vóór 8 sept. 

op via www.bespreekhetsamen-ede.nl  

http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/

