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Het nieuwe seizoen 2024- 2025 

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het 
Samen 2024-2025. Het programma wordt u 
aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het 
is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke 
afkomst of gezindte.  
Een prachtig aanbod van vele evenementen. U kunt 
zich met anderen verdiepen in vragen rond Bijbel en 
geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het 
volledige overzicht op de volgende pagina’s. Op de 
website is uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag 

vóór 12 september digitaal aanmelden. 

Tot ziens!  Het Bespreek het Samen team.  
 
Op 25 augustus 2024 om 11:00 uur in het 

Openluchttheater  Oec. Heideweekviering 
Ook dit jaar staat in Ede de laatste week van augustus 
geheel in het teken van de Heideweek. En zoals 
gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook aanwezig. 
 
Op 19 september 2024 om 14:00 uur bij de Eusebiuskerk 
in Arnhem door ir. Peter Koelewijn 

Rondleiding Eusebiuskerk  
Peter Koelewijn was de bouwmeester van de grote 
restauratie en de herbestemming van deze kerk. Hij leidt 
ons rond in de kerkzaal en de kelders. Bij mooi weer 
maken we ook een rondje om het gebouw. 

 
Op 24 september 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 

door dr. Ina ter Avest  Ontwikkelingen van 
interreligieus onderwijs 
Het boek(je) ‘Gast’ geeft aanzetten om verder te denken 
over inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. 

 
Start 24 september 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door Myra van der Jagt 

Instuderen kerstconcert: Rheinberger en Rutter 
We voeren 
de  cantate: 
der Stern 
von 
Bethlehem 
van Josef 
Rheinberger 

uit en daarnaast een paar korte stukken van Rutter. 

 
Op 27 september 2024 om 13:30 uur in de St. Antonius 

kerk, door Jannie v. Maldegem Luisteren naar je pen 
Schrijfcoach Jannie van Maldegem, nodigt je van van 
harte uit om een middag mee te  “Schrijven vanuit je 
Hart”. 

 
Op 29 september 2024 om 14:00 uur bij Cultura Ede  

door Arjen Mol Fascinerende films: The zone of 
interest 
… is een indrukwekkend en uitzonderlijk oorlogsdrama 
zoals we dat niet eerder zagen. Regisseur Jonathan 
Glazer (Under the Skin) toont de banaliteit van het 
kwaad. ‘Een genadeloos meesterwerk’.  

 
Op 2 en 9 oktober 2024 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door ds. Gerben Westra  Het zwijgen der kerk 
Radicaal (of ‘extreem’)  rechts is niet alleen in Nederland 
in opmars. In Nederland werd de PVV grootste partij, in 
Duitsland staat de eveneens radicale AfD op ‘2’ in de 
peilingen. 

 
Op 3 oktober 2024 om 19:30 uur in De Open Hof door 
Jan van 't Hof 

Stillevens: waar kijken we eigenlijk naar? 
Het stilleven lijkt een makkelijke kunstvorm: een 
bloemstuk, een stapel schelpen of boeken. Het stilleven 
komt voort uit religieuze en portretkunst, en kent allerlei 
vormen: keukenstukken, bloemstukken, vanitas-
stillevens.  

 
Op 3 oktober 2024 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Willy van Leeuwen-Morelissen (8x) 

De kleuren van je 
leven 
Onder de regenboog; de 
kleuren van je leven. 
Rood, oranje, geel, groen, 
blauw en paars: de kleuren 
van de regenboog vormen 

de invalshoek van waaruit we al schrijvend ons leven in 
herinnering brengen en op papier zetten. 

 
Op 7 oktober 2024 om 20:00 uur in de Open Hof door 
drs. Daniëlle van Dijk 

Maria Magdalena, rol-
model voor onze tijd ? 
Het eerherstel van Maria 
Magdalena is van groot 
belang voor ons huidige 
vrouwbeeld. Zij zou een 
inspirerend rolmodel voor ons 
kunnen zijn. Zij kan de vrouw 
weer in haar eigen (spirituele) 
kracht zetten. 

 
 
Op 8 oktober 2024 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

ds. P. van Veldhuizen  God 9.0 –  
De spirituele groeikansen van het christendom 
De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin 
ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling 
tot rijpe volwassenheid. Als het goed is ontwikkelt ons 
geloof en ons Godsbeeld mee. Daarover gaat het boek.  

 
Start 10 oktober 2024 om 19:30 uur in het Luthers 
gemeentecentrum door Lutherse theologen (4x) 

Leren van Luther: geloof als bevrijding 
Vier keer op zoek naar het denken en ervaren van de 
oorspronkelijke Luther: 
wat is de betekenis in 
onze tijd van de oude 
beelden waarmee ons 
'heil' in Christus wordt 
geschilderd - waarvan 
zouden wij zelf bevrijd 
kunnen worden? 
 



Op 10 oktober 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door 

drs. Jacob Slavenburg  Gnostiek 
In deze lezing bekijken we samen wat “Gnosis” betekent 
in de cultuurgeschiedenis. Aan de orde komen de Nag 
Hammadi-geschriften en de gnostische beweging, zowel 
de christelijke als de hermetische gnosis. 

 
Op 16 oktober 2024 om 19:30 uur in De Open Hof door 

ds. Tanja Viveen  Vertelvoorstelling: Rouw en 
Trouw: Verhalen uit het verpleeghuis 
we luisteren naar verhalen van twee mensen, die in het 
verpleeghuis wonen. De verteller vertelt over deze 
mensen en één van hen komt zelf aan het woord. Hun 
kinderen vertellen het verhaal vanuit hún perspectief. 

 
Op 20 oktober 2024 om 13:30 uur in de St. Antonius kerk 

Ede door Ditsy van Beek  Klankschalenconcert 
Ditsy van Beek zal een middag verzorgen met 
klankschalen. Eerst een korte workshop gevolgd door 
een klankschalenconcert. 

 
Op 21 oktober 2024 om 20:00 uur in de nader te bepalen 

door Gerrit van Dijk  Krimp. Waarom de kerk naar 
de haaien gaat en wij toch hoopvol zijn 

Auteurs: Gerrit van Dijk, 
Martijn van Leerdam 
KRIMP is een inspirerend 
en praktisch boek waarin 
predikanten Gerrit van Dijk 
en Martijn van Leerdam 
het proces van krimp in de 
kerk beschrijven en 

reflecteren op wat het met hen en met anderen doet.  

 
Op 23 oktober 2024 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Sam Janse  Groen geloven en groen leven. 
Sam Janse over de Groene Catechismus 
Sam Janse heeft een boek geschreven over geloof en 
duurzaamheid: een boek in 88 vragen en antwoorden. 

 
Op 24 oktober 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door 

ds. Agnès Gilles  God is … om over na te denken    
In deze lezing meer over de theologische achtergrond bij 
het boek dat ds. Agnès Gilles schreef: ‘God is …. om 
over na denken’. 

 
Op 27 oktober 2024 om 14:00 uur in de het Edese Bos, 
te starten bij Parkhotel de Bosrand door Truus van 

Otterloo en Jetty van den Berg  Stiltewandeling 
We lopen samen zonder te spreken, om zo alle aandacht 
te richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen 
of in onszelf.  

 
Op 31 oktober 2024 om 14:00 uur  door Ella Vuulink  

Rondleiding Synagoge Arnhem 
De Synagoge bestaat uit een 
combinatie van neoclassicistische 
en neogotische bouwstijlen, 
gebouwd naar een ontwerp van H.J. 
Heuvelink. Na de oorlog kreeg de 
synagoge enkele opknapbeurten en 
werd het in 1950 heringewijd. In 
2001 werd besloten tot een grote renovatie. 

Op 1 november 2024 om 20:00 uur in De Open Hof door 
Kees Posthumus en Juul Beerda  

Voorstelling:  
De Bijbel gezongen 
Van Genesis tot en met 
Openbaringen in liedjes. 
In een vrolijk en 
ontroerend kleinkunst-
programma helpen 
Kees Posthumus en 
Juul Beerda u in kleinkunst-liederen, meezingers, 
gospels, medleys, accordeonsolo’s en levensliederen 
de Bijbel door. 
 
Op 3 november 2024 om 14:00 uur bij Cultura Ede  door 
Gert Kamphuis 

Fascinerende films: L’Abbe Pierre 
L'Abbe Pierre is een Franse biopic over het 
buitengewone leven van Henri Grouès, beter bekend als 
Abbé Pierre en oprichter van de Emmausbeweging. De 
priester, uitgegroeid tot nationale volksheld in Frankrijk, 
wijdde zijn leven volledig aan de strijd tegen armoede en 
dakloosheid. 

 
Start 4 november 2024 om 20:15 uur in de De Open Hof  

Geloofsgesprek o.l.v ds. Agnès Gilles (3x) 
Voor wie graag eens 
persoonlijk met anderen 
zou spreken over het 
geloof. Wat is de 
betekenis van geloven 
voor jou? Wat geeft jouw 

steun? Zijn er vragen waar jij mee worstelt? Hoe geef jij 
handen en voeten aan je geloof? Alle vragen die de 
deelnemers rond geloven hebben kunnen aan bod 
komen. 

 
Op 6 november 2024 om 20:00 uur in de  Beatrixkerk 
door dr. Udo Doedens 

Hoe Kierkegaard zou oordelen over onze tijd 
Wie was Søren Kierkegaard (1813-1855)? Op Wikipedia 
lees je dat hij een Deense filosoof en theoloog was, een 
criticus van de Deense maatschappij van zijn dagen. 

 
Op 9 november 2024 om 9:30 uur in de St. Antonius kerk 

door Rita de Ruijter  Iconen construeren (4x) 
We gaan op 4 zaterdagochtenden iconen maken 
volgens de techniek van Jan Schoonhoven.  
Hij maakte een reliëf met karton op een schildersdoek, 
schilderde het wit, met als resultaat een verrassend 
schaduwaspect. 

 
Op 10 november 2024 om 10:00 uur in De Open Hof 

door Kindertheater OnWijz STOERE BANGERIKEN 
Ga mee op avontuur met het vissersduo Piet en Hein. 
Deze stoere, maar soms ook wat bange vissers gaan op 
zoek naar een bijzondere schat en hebben daar 
natuurlijk de hulp 
van de kinderen bij 
nodig!  

Volwassenen zullen 
zeker meegenieten! 
 
 
 



Op 10 november 2024 om 15:00 uur in de Beatrixkerk  

Taizé Ede 30 jaar event 
Op zondag 10 november 
vieren we met elkaar dat de 
Taizé diensten in Ede alweer 
30 jaar bestaan. We hebben 
een mooi programma 
samengesteld. Van harte welkom! 

 
Op 13 november 2024 om 20:00 uur in de Rank (Nieuwe 
Kerk) door dr. Rainer Wahl 

De evangelist Johannes als verteller en 
pedagoog 
Lange tijd had ik een voorkeur voor de fijn geslepen 
verhalen uit de synoptische evangelies. Het meer 
betogende Johannesevangelie stond iets verder van me 
af. Het was voor mij een ontdekking, dat er een duidelijke 
en rijk geweven verhaallijn door het hele evangelie loopt. 

 
Op 20 en 27 november 2024 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door Prof. em. Dr. Rinse Reeling Brouwer 

K.H. Miskotte over de theologie van de 19e 
eeuw in Nederland 
In oktober verschijnt deel 17 van het Verzameld Werk 
van K.H. Miskotte, onder de titel Johannes Hermanus 
Gunning en andere bijdragen over de theologie van de 
19e eeuw. 

 
Op 1 december 2024 om 14:00 uur bij Cultura Ede door 

Cora Leijdens Fascinerende films: The Old Oak  
Met zijn nieuwste film The Old Oak keert tweevoudig 
Gouden Palm winnaar Ken Loach terug naar Cannes. In 
een dorp dat ooit welvarend was, dreigt de laatst 
overgebleven pub The Old Oak te moeten sluiten.  

 
Op 11 december 2024 om 20:15 uur bij Cultura Ede   

Theatervoorstelling: In de zorg met Rob 
We worden allemaal oud. Maar hoe? 
Daar heb ik wel een gedachte over! Ik 
ben Rob Heebink (34) en werk in de 
ouderenzorg. Door middel van mijn 
vlogs maak ik dit prachtige vak 
zichtbaar. Puur, liefdevol, met respect 

èn scherpe humor benader ik onze ouderen. 

 
Op 15 december 2024 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door ds. Agnès Gilles & Torenkamerkoor olv Elly Meijer 

Festival of Lessons and Carols 
Festival of Lessons and Carols is een dienst die 
traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor 
uit Wageningen olv Elly Meijer zingt carols, ook samen 
met ons. 

 
Start 7 januari 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 

Myra van der Jagt Bach’s weihnachtsoratorium 
cantate 5: "Ehre sei dir, Gott, 
gesungen" 
We studeren de vijfde cantate van 
het weihnachtsoratorium,  BWV 248 
van Bach in.  

 
Op 8 en 15  januari 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 

door dr. Rainer Wahl Omri Böhm, Radicaal 
universalisme à la Kant en Abraham 

Tegen een steeds sterker slaan op de trom van identiteit 
en etnocentrisme ter rechter en ter linker zijde 
(cancelcultuur…) pleit deze Israëlisch - Duitse denker, 
lerend in New York, voor een radicaal universalisme.  

 
Op 9 januari 2025 om 20:00 uur in De Open Hof door  

ds. Agnès Gilles Biblioloog 
een interactieve toegang 
tot Bijbelverhalen 
In het wit tussen de regels van 
een Bijbelverhaal gaat soms 
een hele wereld schuil. In een 
biblioloog proberen we die 
wereld op het spoor te komen, zodat de Bijbelverhalen 
nog meer gaan leven en we dichter bij de betekenis 
ervan voor ons leven komen. 

 
Op 12 januari 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede door 

Gert Kamphuis Fascinerende films:  
Dorsvloer vol confetti 
De 12-jarige Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een 
strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje 
tussen zes broers wordt ze nauwelijks bij het boerenwerk 
betrokken. Hierdoor gaan ook de gesprekken aan tafel 
grotendeels aan haar voorbij.  

 
Op 19 januari 2025 om 14:00 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaüs door Willy van Leeuwen-Morelissen  

Biografisch drieluik 
In deze workshop maken we gebruik van het idee van 
het drieluik. Alleen zet je jezelf in beeld. In drie 
eenvoudige schetsjes met potlood (je hoeft niet te 
kunnen tekenen, een simpel poppetje, huis, stoel, boom 
e.d. zijn genoeg) . Je tekent drie gebeurtenissen. 

 
Op 21 januari 2025 om 20:00 uur in De Open Hof door 
drs. John Biermans   

Lucas, de evangelist 
We hebben zelfs twee werken van de 
hand van Lucas: zijn ‘Evangelie’ en de 
‘Handelingen van de Apostelen’. 
Veelal wordt er aandacht besteed aan 
die twee boeken van hem. 
Daarentegen is er minder 
belangstelling voor Lucas zelf. 

 
Op 22 januari 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

ds. Peter Verbaan 1700 jaar na Nicea – Wat heeft 
de oudste geloofbelijdenis van de kerk ons 
vandaag te zeggen? 
Het was zo anders dan nu, toen aan het begin van de 
vierde eeuw. De kerkgeschiedenis was nog maar net 
begonnen, het was een pre-christelijke in plaats van 
onze post-christelijke cultuur. 

 
Op 23 januari 2025 om 19:30 uur in de Franciscuszaal, 
Sint Antoniuskerk door Ben Piepers 

Chagall’s ramen van het Hadassah ziekenhuis 
Deze gebrandschilderde 
vensters zijn ontworpen 
door Chagall en tonen een 
prachtige en levendige 
aanblik waarachter een 
verhaal schuil gaat.  



Op 29 januari 2025 om 20:00 uur in De Rank (Nieuwe 
Kerk) door dr. Johan Snel 

Onze eerste democraat. Abraham Kuypers 
invloed op de Nederlandse samenleving. 
Ruim een eeuw geleden overleed de bekendste 
Nederlander. Dat wil zeggen, naast koningin Wilhelmina 
de enige die de voorpagina van de New York Times 
haalde. Bram Kuyper was een wonderkind met ‘tien 
hoofden en honderd armen’. 

 
Op 2 februari 2025 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink  

Meditatie op muziek 
Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de 
pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke 
rust om zo de muziek op ons in te laten werken. 

 
Op 5 februari 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 
dr. Arnold Huijgen   

Hoe kunnen we over de hel spreken 
'We rijden op de snelweg naar de klimaathel, met onze 
voet nog steeds op het gaspedaal'. Aldus António 
Guterres, secretaris-generaal van de VN. 

 
Op 9 februari 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede  door 

ds. Agnès Gilles Fascinerende films: Godland 
De jonge Deense priester Lucas wordt aan het einde van 
de 19e eeuw op reis gestuurd naar IJsland, een van de 
laatste koloniën van het Deense rijk. Zijn missie: toezicht 
houden op de bouw van een kerk in een afgelegen 
parochie en de bewoners fotograferen. 
 
Op 12 februari 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

ds. Gerben Westra  Het spreken van God 
Op talloze plekken wordt God in de Bijbel als ‘ik’ of ‘jij’ 
opgevoerd – hij doet, hij handelt, hij spreekt bovendien. 

 
Op 14 februari 2025 om 20:00 uur in De Open Hof door 
dr. Herman Wesselink 

Het nieuwe religieuze bouwen in Gelderland. 
Kerken uit de 20e eeuw 
Een virtuele tour langs opmerkelijke voorbeelden van 
20e-eeuwse kerkgebouwen in Gelderland. Aan de orde 
komen rooms-katholieke en protestantse kerken tegen 
de achtergrond van de ontwikkeling van denominatie, 
architectuur, stedenbouw en kunst. 

 
Op 15 februari 2025 om 10:00 uur in de Beatrixkerk door 
Myra van der Jagt 

Lieddag met liederen van 
Huub Oosterhuis 
Op deze dag studeren we liederen 
van Huub Oosterhuis in, die we 
eind van de middag zingen in een 
vesper. 

 
Op 19 februari 2025 om 20:00 uur in de Rank (Nieuwe 
Kerk) door ds. Peter Verbaan 

De Bijbel als biografie van God en mensen 
De bijbel staat centraal in de christelijke gemeente. Maar 
lezen in de Bijbel en ontdekken wat dat vandaag 
betekent, is niet makkelijk. Het is iedere week, in de kerk 
en op bijbelkring, een avontuur. 

 

Op 20 februari 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk  

Avond met de nieuwe PGE predikant 
We nodigen u van harte uit voor een 
inspirerende avond met onze nieuwe 
PGE predikant. De lezing blijft een 
verrassing, maar u kunt rekenen op 
een boeiende en betekenisvolle avond. 
Kom en ontdek nieuwe inzichten, 
ontmoet, en geniet van een avond vol inspiratie. 
 
Op 26 februari 2025 om 19:30 uur in De Open Hof door 
ds. Agnès Gilles en Hennie Bol 

Je mag me altijd bellen: steunen bij rouw 
‘Je mag me altijd bellen’. Een uitspraak die ieder van ons 
wel eens in de mond genomen heeft. Toch blijkt dit 
zinnetje, hoe welgemeend ook, een vorm van hulp te zijn 
die mensen in rouw met lege handen achterlaat...  

 
Op 27 februari 2025 om 19:30 uur in De Open Hof door 
Martijn Boerkamp (3x) 

Socratisch Gesprek workshop serie 
In deze serie workshops zult u - onder leiding van Martijn 
Boerkamp - met een kleine groep leren hoe u een 
Socratisch Gesprek voert over het thema Vriendschap. 

 
Op 5 maart 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door dr. 

Peter Blokhuis Hoe communiceren wij met God? 
Communicatie is 
na WO II steeds 
belangrijker 
geworden in onze 
samenleving. Dat 
zou je kunnen 
zeggen als je let op 
het vele dat ons via media bereikt. Er worden ons 
dagelijks boodschappen gezonden. Maar is dat wel 
communicatie?  

 
Op 5 en 12 maart 2025 om 19:30 uur in de Antoniuskerk 

door Martijn Boersma  Moreel Dilemma Beraad 
Bij een Moreel Dilemma Beraad onderzoek je een 
ethisch/moreel dilemma en kun je met behulp van 
vuistregels van verschillende filosofen of filosophische 
stromingen tot andere uitkomsten of inzichten komen. 
Op deze twee opeenvolgende woensdagen kiezen we 
als deelnemers een moreel dilemma uit en proberen we 
met deze gesprekstechniek tot een oplossing te komen! 

 
Op 12 maart 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 
ds. Klaas Vos 

De aarde als huis en tehuis voor mens en dier 
Nauwkeurige lezing van de eerste hoofdstukken van 
Genesis. 

 
Op 13 maart 2025 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door 
Gert van de Kaa (organist) en Jan van 't Hof 

(kunstkenner)  Kijken en luisteren naar beeldende 
kunst in de Paastijd 
Pasen en de Veertig dagentijd ervoor hebben eeuwen 
lang componisten en kunstenaars geïnspireerd. 
Indringende klanken en tot nadenken stemmende 
kunstwerken zijn eeuw in, eeuw uit gemaakt. Tijdens 
deze avond gaan we daar samen naar luisteren en 
kijken.  



Op 19 maart 2025 om 20:00 uur in de Rank (Nieuwe 

Kerk) door ds. Wouter Klouwen  Bijbels ABC 
In het vorige seizoen hebben we in een leerhuisavond 
een doorstart gemaakt met het boek “Bijbels ABC” van 
de theoloog en predikant dr. K.H. Miskotte (1894-1976). 
En dit vroeg om een vervolg. 

 
Op 20 maart 2025 om 19:30 uur in Sint Antoniuskerk 

door Abe van der Veen  Parcival en de Graal 
Abe van der Veen  komt het ridderverhaal van Parcival 
en de Graal vertellen. Hierna volgt een lezing over de 
symboliek uit dit verhaal. 

 
Op 26 maart 2025 om 15:00 uur in de Beatrixkerk door 

dr. Renée van Riessen  Emmanuel Levinas 
De filosofie van de Frans-joodse filosoof Emmanuel 
Levinas (1906-1995) gaat niet uit van het denkende ik, 
maar cirkelt om het geheim van de relatie met de ander.  

 
Op 27 maart 2025 om 20:00 uur in het Luthers 
gemeentecentrum door Hendrie van Maanen 

Europa en de weg: Byzantium en het oosters 
christendom 
Theoloog, geograaf en 
journalistiekdocent Hendrie van 
Maanen maakte een prachtig 
beeld- en verhalenboek over het 
Europese christendom: Europa en 
de weg. In deze beeldlezing neemt 
hij ons mee naar 
Byzantium/Constantinopel, 
belangrijk centrum van het 
Oosters christendom. 

 
Op 30 maart 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede door  

ds. T.P. de Jong  Fascinerende films: Rapito 
Het is het jaar 1858. In de Joodse wijk in Bologna, 
dringen soldaten van de Paus het huis van de Mortara’s 
binnen. Op bevel van de kardinaal moeten ze de 
zevenjarige zoon Edgardo meenemen. Edgardo’s 
ouders blijven in wanhoop achter. 

 
Op 6 april 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 
Myra van der Jagt en Arjen Threels 

Concert kamerkoor en projectorkest 
het kleinkoor en het projectorkest van Bespreek het 
Samen geven een dubbel concert. 

 
Op 9 april 2025 om 20:00 uur in de Open Hof door         

drs. Bearn Bilker  Lezing over ds. J. H. Zelle 
Historicus Bearn Bilker schreef een boek over deze 
bijzondere predikant: "Een tussenweg is er niet. 
Biografie dominee J.H. Zelle" 

 
Op 10 april 2025 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door 

Prof. dr. Manuela Kalsky 

… over het werk en leven van 
Karen Armstrong. 
Mis deze unieke kans niet! We 
nodigen u uit voor een inspirerende 
avond met de boeiende Manuela 
Kalsky, die ons meeneemt in het 

intrigerende leven van de beroemde theologe Karen 
Armstrong.  

Op 24 april 2025 om 20:00 uur in de Lutherse Kerk door 

Hendrie van Maanen  Europa en de weg: Rome en 
het Latijnse christendom 
Theoloog, geograaf en journalistiekdocent Hendrie van 
Maanen maakte een prachtig beeld- en verhalenboek 
over het Europese christendom: Europa en de weg. In 
deze beeldlezing neemt hij ons mee naar Rome, 
bakermat en centrum van het Latijnse christendom.  
 
Op 22 april 2025 om 20:00 uur in de Oranjekerk, 
Lunteren door ds. Caroline Oosterveen 

Schilderijen lezen.... vanuit 
het perspectief: hoop 
Over wat een schilderij laat zien 
en wat het (jou) vertelt. Zo vlak na 
Pasen, het feest van opstanding 
en (hernieuwde) hoop, willen we 
met elkaar stilstaan bij enkele schilderijen waarin het 
thema hoop op een of andere manier een rol speelt. 
 
Op 27 april 2025 om 14:00 uur in het Edese Bos door 
Truus van Otterloo en Jetty van den Berg 

Stiltewandeling 
We lopen samen zonder te spreken, om zo alle aandacht 
te richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen 
of in onszelf. Op een aantal punten staan we ook letterlijk 
even stil en wordt een tekst voorgelezen of is er een 
individueel meditatiemoment.  

 
Op 18 mei 2025 om 14:00 uur bij Cultura Ede door Ina 

ter Avest  Fascinerende films: The pianist (4k) 
Oscarwinnaar Adrien Brody kruipt in de rol van 
Szpilman; de meest geprezen jonge muzikant van zijn 
tijd en vertelt het verhaal van diens heroïsche en 
inspirerende overlevingsreis wanneer de oorlog 
uitbreekt. Daarbij krijgt hij op onwaarschijnlijke wijze hulp 
van een sympathieke duitse militair. 
 
Van 17 mei t/m 22 mei 2025 6-daagse Romereis met      
ds. Agnès Gilles en Mariëlle Tempelman 

Rome met een gouden randje 
We gaan voor de laatste keer, in het Jubeljaar 2025, met 
Bespreek het Samen naar Rome. Vandaar het gouden 
randje. En ook omdat we het Gouden Huis van Nero 
gaan bezoeken. De geweldige Nederlandse gids 
Hadelinde Brugge is er weer bij en we verblijven bij de 
zusters van Sint Josef in Trastevere, de gezelligste wijk 
van Rome. Wie gaat er mee! 

 
 

 
 

Zoek leuke activiteiten uit en geef je vóór 12 sept. 

op via www.bespreekhetsamen-ede.nl  

september op via www.bespreekhetsamen-

ede.nl  

http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/
http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/
http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/

